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BU SAYFA SİZİN 


Zam alan elleriniz öpülmez! 


Sevgili Mebus Amca! 


Bizler, koltuğumuzda bir dal odun ve ayağımızda nalınla, çamurlara bata çıka okula gidiyoruz. Kalemi defteri bakkaldan yumurta ile satın alıyoruz. Oysa, biz bu yumurtaları yemeliyiz. Eğer hükümetimiz, sizin aylıklarınızı iki katına çıkaracak kadar zenginse, bize de biraz para göndersin de, bakkalda yumurtayı defterkalemle değiştirmiyelim.. N'olursun mebus Amca, bu mektubumu aylıklarını artiran arkadaşlarına okuyuver. Ben bunu sınıf arkadaşlarımla beraber yazdım. Ellerinizi öperiz, diyemiyorum. 

Burdur, Hacılar köyü. 
Üçüncü sınıf öğrencisi 
Attilâ Özkan 


Meclise pulsuz dilekçe: 


Biz işçi olarak ve 275 sayılı grev ve toplu sözleşme kanunundaki haklarımızı kullanarak bu kanunun çıktığı 1963 Temmuzundan beri çırpınıyoruz. Bugünedek, diyelim: si, 27 bin isçi ile 1850 gün süreli 
76 grev yaptık. 825 toplu sözleşme imzaladik Sonuç olarak, gündeliklerimize ortalama' Ye 10-25 arası bir zam sağlıyabildik. 

Ama, şimdi bakıyoruz, Anayasanın 47 
ci maddesi kendilerine grev hakkı vermediği halde, şu 'AP-li milletvekilleri öyle bir zam grevi yaptılar ki, sonucunda; bilhesap, aylıklarına % 48 zam sağladılar. 
Ene demek bu? Biz kanunlu grev yapiyoruz, sağlıyabildiğimiz zam % 10. Onlar kanunsuz grev yapıyor, sağladıkları zam 
K 48... Öyleyse, ya bizim grevlerimize 
kanunsuz demesinler, ya Anayasanın 47 
ci maddesinde şu mebuslara da grev hakkı tanınsın, yani onlar da 275 sayılı 


kanuna göre toplu sözleşme ve grev yaparak, bari sağlıyabilecekleri zamda bizim gibi 96 10 u geçemesinler. Amma bir şartla: Mebuslara grev hakkı tanınırken, onları Meclise gönderen seçmenlere. de grev hakkı, ağızlarının tövbe tutacağına dair noter senedi isteme hakkı, olmazsa Meclisten geri çağırma hakkı tanınmalı... 

Kozlu-Karadon ocağı. 

Amele: 

Yunus Donsuz 


Biz sizi maaşınıza zam yapin diye diye seçmedik: 


Benim ailemin senelik kazancı bin, li- 


rayı bulmuyor. Daha benim gibi binlerce aile bu parayı zor buluyor. Size ayda 
4800 lira, yani bizim 4—5 aylık kazancımız az geliyormuş, onu 5500 liraya çikarmışsınız. Biz sizi bunun için mi seçtik? 
Bizleri böyle mi düşünüyorsunuz? Elbet bizim köye oy istemeğe geleceksiniz. 
Hayrabolu Faraş Köyünden 
Zekeriya Bozkurt 


Acaba 411 lira ile aile geçindirdiğimi biliyorlar mı? 


Sayın milletvekillerimiz kendilerine verilen maaşı az (0) bulmuşlar. Hesaplara bakılırsa, bütçe bu yüzden 36 milyon lira açık veriyor. O da bir şey değil (1) Çok olsa, biraz daha açık oluverir. 

Şimdi, sayın milletvekillerime benim bir diyeceğim var: «Ben öğretmenim. 
Acaba benim 3 kişilik ailemi 411,70 lira ile geçindirmeğe mecbur olduğumu biliyorlar mı?» z 

Davut Çelen 


DURUM 


Memlekette politik durum, seçim hazırlıkları havasıyla. gerginleşiyor. Başbakan Ürgüplü, sonra yardımcısı Demirel, bunların yanısıra, hükümete giren ortak partilerin yöneticileri yurdun orasında burasında geziye çıktılar. Bunlar, politik havayı ölçmek, milletin damarını yoklamak istediler. Ne Ege'de, ne Orta Anadoluda, ne Güneyde bekledikleri havayı bulamadılar. AP takımının, Demirelin Karadeniz boylarındaki şatafatlı gezisi fiyaskoyla bitti. Hem öyle ki, Demirel geziyi yarıda bıraktı, soluğu Ankarada aldı. 

Bu olay birçok bakımlardan önemlidir. Memlekette geniş yığınların uyanişi sürekli bir çığıra girmiştir. Halkın gerici güçlere, özellikle en gerici, Anayasa, demokrasi düşmanı güçlerin başını çeken AP elebaşılarına karşı direnişleri artmıştır. Dörtlü ortak hükümeti millet kendisine yabancı görüyor, Halkın bu hükümete, onu kuran partilerin, özellikle AP-nin yöneticilerine, böyle yabanci bir gözle bakması yerindedir. 
AP ve ortakları, bü hükümeti Amerikan Elçisinin yardımıyla kurdular. Böyle kökü dişarda bir hükümetin milletin gözünde «itibar» kazanması söz konusu olamazdı. 
Üstelik, bü hükümet daha işe başlar başlamaz tütüncüleri perişan etti, findik yetiştiren köylülerin ocağına incir dikti. Anayasa haklarını kullanan, ekmeğini savunan işçilerin üzerine Kozluda, Çan'da, Kazlıçeşmede, İzmirde, her yerde bindirilmiş polis, jandarma birlikleri sürdü. Jetlerle, toplar, tanklarla madencilerin-grevcilerin üzerine yürüdü, Kozlu kömür ocaklarında işçileri kurşunlattı. Bu kurşun sesleri, bu kanlı olay, yalnız işçilerin değil, memleket çapında yığınların' uyanışına “yeni bir hiz verdi. Bu kanlı olaylar ve baskılarla, ortak hükümetin gerici niteliği, AP-nin gerçek çehresi, kimliği daha açık ortâya' çıktı. Ak koyun, kara koyun, halkın “dostuyla” düşmanı geçitte belli oldu. 

Yiğınlardaki uyanış; halkın: ulusal varlığına, PRT haklarına sahip çikma oluşumuyla bağlanıyor, bu yönde gelişiyor. Hâlkın gericiliğe, onun başini çeken AP-ye, bunlari destekliyen Amerikalıya karşı direnişleri gittikçe bilinçli, yavaş yavaş örgütlü bir nitelik alıyor. Gençlerin, işçilerin çıkışları artik öyle kendiliğinden gelme olaylar olmaktan çıkmaktadır. Politik çıkışların önemli yönü budur. Bu çıkışların en önemli yönü, milli dâvalara halkın sahip çıkmasıdır. Bağımsızlık, demokrasi uğrundaki direnişin yepyeni bir aşamaya doğru gelişmesidir. İlerici, demokratik güçlerin ulusal bağımsızlık uğrundaki'savaşta, yabanci boyunduruğundan, gerilikten, ağalıktan kurtulma, kalkınan, başına buyruk; devrimci, demokratik bir Türkiye için yürüttükleri savaşta elele vermek, bir amaç, bir örgüt çevresinde toplanmak bilincinin, ülküsünün, yavaş da olsa, yüreklerde ve kafalarda yeretmeğe bâşlamasıdır. 

Petrollerimizi yabancı kumpanyaların elinden kurtarmak, devletleştirmek kampanyası, sözünü ettiğimiz uyanış ve direniş, milli kurtüluş hareketinde bütün halk güçlerinin ve örgütlerinin elele vermeleri, dayanışmaları zorunluğunu ortaya koymaktadır. 
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Petrollerimizi devletleştirme savaşı, yabancı kumpanyaların soygununa karşı, emperyalizme karşı, Amerikan boyunduruğuna karşı halkımızın giriştiği direnişin, yepyeni bir milli kurtuluş hareketinin canlı bir örneğidir. Petrolleri devletleştirme savaşı, kurtuluş hareketinin omurgasına giriyor. Değişik kanılara, inançlara bağlı oldukları halde, yaşlısı, genci, işçisi, öğrencisi, yurtsever subayı, Halk Partilisi, İşçi Partilisi, sendikacısı elele verip sokağa çıkıyor, milli bağımsızlık ülküsüyle yürüyüş yapiyorlar. 
Bunlar İstanbulda, ellerinde pankartlarla yürüdüler ve kaldırımlara: «Türk petrolü millileştirilmelidir. «Kahrolsun Amerikan emperyoalistleri!» «Haklarımızı yedirmiyeceğiz!» «Türkiye bir Viyetnam olmiyacaktırI» «Çombelere yurdumuzda yer yoktur!» 
parolalarını çıkmaz boyalarla yazdılar. 

Bu parolalar, halkımızın ne uğrunda savaştığını dile getirmektedir. Halkımız Amerikan emperyalistlerine «Defolun!» diyor. Türkiyemiz, topraklarımız NATO'lara, Amerikan harpçilerine atlama tahtası olmıyacaktır, diyor. Yurdumuz sömürge, halkımız köle olmaktan kurtulacaktır, diyor. 

Ortak dörtlü hükümeti en gerici güçler, büyük zenginler ve en büyük ağalar, memlekette gelişen anti-emperyalist, anti-feodal halk direnişlerini önlemek için kurdular. 
AP ve dörtlü hükümet, Anayasanın emrettiği toprak reformunu gündemden çıkarmak istediler. Bu reformun zorunluğunu savunan, hareketi çürütmek yolunu tuttular, Ama böylece, yalnız köylülerin değil, işçilerin, gençlerin, ulusal ilerici güçlerin direnişiyle karşılaştılar. Sendikalar, gençlik birlikleri, İşçi Partisi, Halk Partisi, yurtsever aydınlar AP-nin, ortak hükümetin karşısında yer aldılar. Toprak reformu savaşı bütün bu güçleri elbirliği etmeğe, birbirlerine dayanışma göstermeğe doğru götürüyor. Gençlik birliklerinin, sendikaların, İşçi Partisinin, CHP-nin bildirileri, açıklamaları, tutumları, köyde kentte bütün halkçı güçleri demokratik milli cephede birleştirmek ülküsünü taşır. 

Samsunda, Egede, gittikleri her yerde Ürgüplüyü, Demirelleri köylüler, halk: «Toprak isteriz!» «Ekmek isteriz!» «İş isteriz!» «Hak-hürriyet isteriz!» sesleriyle karşıladılar. 
Böylece, köylünün toprak. isteği, halkın dertleri, ulusal. bağımsızlık ve demokrasi hareketinin zincirleme birbirlerine bağlandığı gün ışığına çıktı. 

AP ve ortak hükümet, memlekette gelişen bu milli kurtuluş ve demokrasi hareketini önlemek çabasındadırlar. Köylüsüne, işçisine, öğrencisine, aydınına, Halk Fartilisine, karşılarındaki bütün güçlere ellerindeki bütün araçlarla saldırıyorlar. AP, ilerici güçleri sindirmek amacıyla özel baskıncı kolları kuruyor. Bu sopalı, silâhlı kolları, Atatürkçülerin: üzerine, ilericilere saldırtıyorlar. AP, eski düşüklerin polis hükümetini, büyük zenginlerin faşist diktatorasını kurmak istiyor. Bu amaçla, Anayasa dışında, Meclis üstünde komiteler, Bakanlar Kurulu. içinde «Sol akımlarla savaş komiteleri» kurdular, AP ve ortaklarının gözleri, seçimleri baskıyla, zorbalıkla, hileyle kazanmak ve millet düşmanı çevrelerin ortaksız doktatorasını kurmaktır. 

Bu büyük tehlikeyi, ilerici, Atatürkçü güçlerden, örgütlerden hiçbiri tek başına önliyemez. CHP de, bütün ilerici, devrimci güçlerle, parti ve derneklerle dayanışma kurmadan, tek başına düşmanı yenemez. Bundan başka, gelişen milli kurtuluş hareketi, demokratik devrim. hareketi, yurdun: gerilikten kurtarılması, kalkındırılması dâvası,. bir. partinin, tek başına altından kalkacağı iş değildir. Demokratik: Milli Cephe zorunluğu buradan doğuyor. 

Millette, kamuoyunda kesin bir kanı belirmektedir: Bugün işbaşında olan hükü- 


metle serbet seçim yapılamaz. Bu hükümet devrilmelidir. Bağımsızlardan, demokratik bir hükümet seçimleri yapmalıdır. Cumhurbaşkanına bu yolda başvuruldu. Milli bağımsızlık hareketinin, demokratik hareketin gelişmesi için, Anayasanın savunulması için, gericilerin karanlık diktasını önlemek için bu istek çok önemlidir. Bu halk isteği, Demokratik Milli Cephe ülküsünün sözden işe geçmesi için, kurulabilmesi için önemlidir. Millet, ilerici güçler, partiler ve örgütler, bu cephenin programını işlemek, elbirliğiyle kotarıp ortaya çıkarmak zorunluğunu duyuyor. 

M. Derince 


İŞÇİ HAREKETLERİ 


Yurtta, patron-polis baskısına rağmen, emekçilerin demokratik haklarını elde etmek, savunmak ve genişletmek için yürüttükleri mücadele her gün daha bilinçli ve daha olumlu gelişmelerle devam ediyor, 


Deri-Iş kolunda: 


Kazlıçeşmedeki 54 deri fabrika ve imalâthanesinde en kârlı işi yapan patronlara karşı, deri işçileri, hem ücretlerinin, hem de iş korunması tedbirlerinin arttırılmasını istediler. Patronlar işçilerin bu isteklerini kabul etmek istemeyince, 1200 işçi greve girdi. Patronlar, Anayasayı ve kanunları çiğniyerek lokavt yaptılar; sokağa atıp aç bırakmakla işçilerin savaşını kıracaklarını sandılar. Bu lokavt işçi yığınları arasında geniş tepkiler yarattı. 1200 deri işçisi, anaları, eşleri, çocuklarıyla bir protesto yürüyüşü yaptılar. Arkasından Türk-İş büyük bir protesto mitingi düzenledi. Yurt sorunlarının çözümü için, demokratik haklar, Anayasa düzeni, bağımsız bir Türkiye için savaşanlarin öncülerinden olan Türk gençliği de işçilerle birlikte mücâdele ve dayanışmanın örneğini bu mitinge katılarak bir kere daha gösterdi. Gençlik teşkilâtlarının temsilcileri, Türk gençliğinin bütün ilerici güçlerle; işçilerle beraber olduğunu ve beraber savaşacağını belirttiler. TİP İl Yönetim Kurulu, yayınladığı bildiriyle patronların lokavtını, Anayasayı çiğnemelerini suçladı, deri işçileriyle dayanışmasını belirtti. Bu şiddetli protesto ve dayanışma gösterileri karşısında, Deri-İş patronları polisle işbirliği yaparak işçileri susturmaya kalktılar. İşçilerin birçoğu tevkif edildi. 
İşçiler karakol önlerinde protestolarına devam ettiler ve arkadaşlarını kurtardılar. 


Deri işçilerinin busavaşları; birçok sendika yöneticisine çok önemli bazı gerçekleri gösterdi, öğretti. Türk-İş'in yayınladığı bildiride şöyle deniyordu: «Bugüne kadar işverenlerin yararını düşünerek: birçok haklı işçi isteklerini sınırlandırmştık. Fakat görüyoruz ki, bu patronlar sadece kâr peşinde koşuyor, ne memleket ekonomisini, ne de işçi: haklarını “düşünüyorlar. Daha çok kazanmak için başkalarını sömüren, işçiyi açlığa; sefalete, hastalığa mahküm edenlere karşı savaş, Türk işçilerinin şerefli bir görevi olmuştur. Teşkilâtlı. yüzbinlerce işçimiz; haksızlığa karşı girişilmiş olan savaşı muhakkak kazanacaktır.» 

Deri işçilerinin bu savaşı, 23 gün direnen patronların 14 Mayısta dize gelmeleriyle sonuçlandı. Deri-İş patronları toplu sözleşmeye işçilerin isteklerini geçirmeyi kabul ettiler, 


Tomis grevi: 


Adanada nebati yağ fabrikası işçilerinin grevi iki aydan fazla sürdü. Patronların polisle ve AP li Belediye Başkanı ile yaptıkları işbirliği sökmedi. İsçiler yılmadılar. 
Mücadeleyi hemen hemen bütün sendikaların desteğiyle başarılı şekilde yürüttüler ve sonunda patronu dize getirdiler. Tomis'in bu başarısı, Adanada aynı işkolunda çalışan fırın işçilerinin Tomis Sendikasına kaydolmaları gibi gayet önemli sonuçlar doğurdu. Tomis grevcileri fabrika patronuna istedikleri ücret artırımını ve bazı hakları kabul ettirdiler. 


Konserve ve seramik işçilerinin mücadelesi: 


Çanakkalede Agfa konserve fabrikasının 145 işçisinin büyük bir kararlılık ve dayanışma ile yürüttükleri grev 205 gün sürdü. Bu grev de işçilerin isteklerini patrona kabul ettirmeleriyle sonuçlandı. Patronları destekliyen polis 39 grevciyi mahkemeye verdiyse de, savaşlarının haklı ve kanuni olduğunu gösteren işçiler beraat ettiler, 

Yine Çanakkalede Çan seramik fabrikası işçileri gayet ilginç bir grev başarısı sağladılar. Bu seramik fabrikası 1956 yılında kurulmuştur. Fabrikanın ortakları arasında, o zamanın Emin Kalafat, Sıtkı Yırcalı, Fatin Rüştü Zorlu, Servet Sezgin gibi zorlu politikacıları da var. 1961 yılında faaliyete geçen fabrika 4 yılda, yani 1964 e kadar 
38 milyon lira kâr etmiştir. Oysa fabrikanın kuruluş maliyeti 16,5 milyon liradır. Hisse 
senetlerinin % 33 ü de Etibank'ındır. Fakat, her ne hikmetse, Etibank ortağı olduğu bu fabrika ile hemen hiç ilgilenmez. Bütün işleri, fabrikanın ilk. kurucusu Bodur ve diğer ortakları çekip çevirirler, Bu fabrikada çalışan 1050 işçiye ise, geçen yıl 3 milyon lira ödenmiştir. İşçilerin ortalama ücretleri 6 lira idi. 


Patronun 6 aydır ücret arttırımı konusundaki toplu sözleşme görüşmelerini baltalamasına artık yeter diyen işçiler greve girdiler. Türk-İş, Çan grevcilerinin yardımına koştu. Grev süresince işçilere ücretleri aynen ödendi ve birer öğün yemek de dağıtıldı. Patron, sendikayı parçalamak için bir sarı sendika kurdurdu. Bunun üzerine Çan ilçesinin genç savcısı Nurettin Özen'in patron aleyhine açtığı dâva, kanunsuz kurulmuş olan bü sarı sendikanın kapatılmasiyle sona erdi. Sarı sendikanın kapanmasina karar veren hâkim Rahmi Girgin, karar gerekçesinde -özetle şunları belirtti: «Bu sarı sendika, işveren tarafından kurdurulmuştur. Amacı, kapitalist zihniyet ve 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çıkarların devamını sağlamaktır. Fabrika sahibi, kendisine tabi olan böyle bir sendika kurdurmakla işçilerin birliğini ve dayanışmasını kırmak istemiş, “işçilere maddi ve mânevi baskı yapmağa teşebbüs etmiştir. İşverenin bu tutum ve hareketleri Anayasanın ruhuna ve amaçlarına aykırıdır. Halka refah sağlamayı. kendisine vazife edinen zamanımızın devleti, işçileri, müstahdemleri, dar gelirlileri himaye etmelidir. 
Ancak bu suretle, klâsik hürriyetlerin gerçeklerle alay eden bir mahiyet almasına engel olunabilir. Gerçekten, maddi imkânlardan, yaşamak için zaruri olan gelir kaynaklarından ve varlıktan mahrum olan halk tabakaları için klâsik hürriyetler parlak görünüşlü boş lâflardan öteye geçemez. Sosyal olmıyan demokrasi yıkılmaya mahkümdur.,w 

Hâkim Rahmi Girgin'in bu kararı işçilerin moralini büsbütün kuvvetlendirdi. Patronun direnmesini ise tamamen kırdı. Ve patronu, işçi temsilcileriyle müzakere masasına oturmaya mecbur etti. 25 gün süren grev başarılı bir şekilde sonuçlandı. İşçiler, 
4 yıl içinde 40 milyona yakın kâr etmiş olan patrona, günde 4 lira zam ve diğer 
sosyal isteklerini kabul ettirdiler. 

Çan grevi de, bütün Türk işçilerine, emekçilerine şu gerçeği bir kere daha gösterdi: Hak verilmez alınır! 

M. Müşküleli 


TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİ YARARIMIZADIR 


Türkiye ile Sovyetler Birliği iki yakın komşu memlekettir, İran gibi, Suriye gibi, Irak gibi, Sovyetlerle de aramızda uzun bir sınır vardır. İnsanlar kapı komşuları ile kavgalı oldular mı, hep tedirgin yaşarlar, rahâtları bozulur. Milletler de öyle. İkinci Dünya Harbinden sonra komşumuz Sovyetlerle aramızda bazi tatsızlıklar oldu. Atatürk zamanında kurulmuş olan dostluğumuz bozuldu. Bugün aklı başında herkes, Sovyetlerle dostluğumuzun bozulmasından hiçbir fayda görmediğimizi, aksine zarar gördüğümüzü kavrıyabiliyör. Sovyetler de bu dostluğun bozulmasından zarar gördüler, Hem bize, hem de onlara düşman sömürgeci kuvvetler sınırlarımızdan sizmağa, bağımsızlığımızı gölgelemeğe, tehdit etmeğe başladılar. Atatürkün bize bıraktığı en güzel miraslardan birini, bağımsız diş politikayı yitirdik. Amerikanın peyki bir memleket: haline geldik. Türk-Sovyet ilişkilerinin bozulmasının bizim için en kötü sonuçlarından biri işte bu oldu. Bu acı gerçek artık halk efkârımızın malı olmuştur. 
Gazeteciler, yazarlar bunu hemen hemen her gün halk efkârına duyuruyorlar. Geçen 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yılın yazında: Ankara; İstanbul, İzmir sokaklarında yapılan anti-amerikan gösteriler, halkımızın da Amerikaya peyklik politikasından hiç hoşnut olmadığını gösterdi. 

Halk efkârindan gelen bu baskı hükümet çevrelerini bile sardı. İnönü hükümeti © zamanın Senato Başkanı Ürgüplüyü bir heyetle Sovyetler Birliğine gönderdi. Dişişleri Bakanı Erkin de Moskovayı ziyaret etti. Bu ziyaretlere karşılık da, evvelâ Padgorni başkanlığında bir Sovyet heyeti memleketimize geldi. Sonra da 17 Mayısta Sovyet Dışisleri Bakanı Gromiko memleketimizi ziyaret etti. Bu ziyaret sonunda bir Türk-Sovyet ortak bildirisi yayınlandı. Bu bildiride, taraflar, rejimleri ayrı memleketlerin barış içinde yanyana yaşamalarından, dünya barışının sağlamlaşmasından, ve kontrollü bir genel silâhsızlanmanın sağlanması için çalışmaktan yana olduklarını açıklıyorlar. Bildiride, ayrıca, Türkiye ile Sovyetler Birliği karşılıklı ve ticari münasebetlerini arttırmayı da ön görüyorlar, Bildirinin üçüncü kışmında ise, taraflar, Kıbrıs meselesinin adada Türk ve Rum cemdatlerinin menfaatlerine uygun olarak ve barışçı yollardan çözülmesini istiyorlar. Çözüm çerçevesi ise, Kıbrısın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüdür. Kıbrıs halkı istediği takdirde, adada federatif bir idare de kurulabilecektir. 

20 Mayısta Ankarada yayınlanan Türk-Sovyet ortak bildirisi, son yirmi yıl içinde 
diş politikamızın en ilgi çekici belgelerinden biri, belki de biriciğidir. Bu önemi de şundan geliyor: Türkiye son yirmi yıldan beri ilk defa, Amerikaya bağlılıktan uzak ve Natonun dışında, başına buyruk milletlerarası bir taahhüt altına giriyor. Bundan ötürü, ortak bildiri, Türkiyenin bağımsız bir dış “politika gütmesini istiyenler için önemli bir belgedir. Bağımsız bir dış politika çercevesi içine, bağımsız ticaret, bağımsız ekonomik ilişkiler de giriyor. Bağımsız ticaret ve ekonomik ilişkiler, sömürgecilerin etkisinden, yani soygunundan kurtulmak, doğal kaynaklarımıza sahip çıkmak ve onları kiymetlendirmek demektir. Bu ise, halkımızın o kâdar özlediği ve istediği özgürlük ve sosyal adalet içinde kalkınmanın ta kendisidir. 

Evet, bağımsız dış politika, kalkınma gibi önemli bir dâvamızla da yakından bağlıdır. Yirmi yıldır memleketimizdeki Amerikan egemenliği kalkınmamızı engelledi. Bizi geri'bir tarim memleketi halinde tuttu. Oylesine geri bir tarım memleketi haline geldik ki, artan nüfusumuzu besliyemez ve ekmeklik buğdayı bile Amerikadan dilenir olduk. Zaten Amerikan sömürgecilerinin bütün sözümona yardım politikalarının esas gayesi bu. Bizi kendilerine muhtaç halde tutmak. Yurdumuzda egemenliklerini devam ettirmek. Bizi bir peyk olarak ellerinde bulundurmak... 


Amerikan yardımı masalının tamamen bir sömürgeci politikasından başka bir şey olmadığını şu son yirmi yıllık tecrübelerimizle belirli bir şekilde gördük. Kalkınma ve özgürlük yolunda yirmi yıl gibi pek kiymetli bir zaman yitirdik. Ama zararın neresinden dönersek kârdır. Bağımsız dış politika, bu: sömürgeci boyunduruğunu! silkip atmamızı sağlıyacak. Bağımsız dış politika, bizimle eşit şartlarla dost olmak istiyen her devletle dostluk, her şeyden evvel de bize dostluk elini uzatan komşularımızla iyi komşuluk ve dostluk demektir. Sovyetler Birliği hem komşumuz, hem kalkınmamıza yardım edebilecek büyük bir sanayi memleketi, hem de bize dostluk elini uzatan bir ülke. Demek oluyor ki, dostluk için aranan bütün şartlar var. Esasen Atatürk bu şartların varlığından ötürü Sovyetlerle yakın dostluk ilişkileri kurmayı milli menfaatlerimize 'uygun bulmuş ve bu dostluğun devamını vasiyet etmişti. Biz bu ve bunun 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gibi dostluklara dayanarak, Amerikan sömürgecilerinin saltasına son verir, bağımsizlık ve özgürlük içinde kalkınabiliriz. 


Türk-Sovwyet ortak bildirisi önemli bir belgedir. Bunun samimiyetle uygulanması gerek. Bu belgenin şartlarını yerine getirmek için gayret sarfetmek her yurtseverin borcudur. AP yöneticileri ve'onlar gibi gerici politikacılar, bu- bildirinin esaslarını sabote edebilirler. Bu ihtimali gözönünde tutmak ve elbirliği ile gericilere karşı 


direnmek zorundayız. 
Ahmet Doğan 


` 
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ÜÇ GÜN ÜÇ GECE 


(Bir işçinin not defterinden) 


Anlatılanların hepsi birbirine benziyor. Hepsinde acı, hepsinde ümit, hepsinde hasret. Ama birbirine bu kadar fazla benziyen hayat hikâyelerinden, olaylardan çıkarılan sonuçlar başka başka. Kayserili Hasan dünyasından bezmiş, «Bizim alnımızın yazısı böyleymiş» diyor. «Ne yapsan çaresi yok, çekmek için gelmişiz dünyaya !» 
Bu sözlere, başını sallayıp içini çekenler az değil. Ama, gözlerinde biraz tuhaf bir parıltıyla, hiç ses çıkarmadan; hattâ en ufak bir harekette bulunmadan dinliyenler daha çok. Bir ara İstanbullu Cezmi konuştu: 

«Yok» dedi, «yok öyle iş arkadaş! Biz dünyaya çekmek için gelmemişiz. Yalnız, buna inandırmışlar bizi. Çalıştırıp çalıştırıp, elimizde avucumuzda bir şey bırakmıyan, alınterimizi kasalarına para diye dolduranlar inandırmışlar bizi buna... Bakın, ben iki yıldır Almanyada çalışıyorum. Hoş, daha İstanbulda iken de, niçin hep bizim çektiğimizi, başkalarının ise bize çektirdiğini düşünür dururdum ya, ille buralarda çok şey öğrendim. Buralarda az sefalet çekmedim başlangıçta, az haksızlıklara uğramadım. Ne diye anlatayım size şimdi bunları? Hepiniz biliyorsunuz. Ama yendim hepsini...» 

Kompartimanda 7 çift göz, büyük bir dikkat ve biraz da hayretle İstanbullu Cezmiye bakıyordu. 


«Yok», dedi Cezmi, «yanlış söyledim. Yendim değil, yendik. 100 Türk işçisiydik fabrikada. Çalışkan, tuttuğunu koparan, ama tecrübesiz, haksızlıklara karşı mücadelenin yollarını henüz öğrenememiş 100 Türk işçisi. Dediğim gibi, çok' haksızlığa uğradık. Aramızdan birkaçını işten atıp, apar topar memlekete bile gönderdiler. 
Sustuk, bilemedik. ne yapacağımızı. Ama bu olay gözümüzü dört açtırdı. Neden dedik, bize bunları yapabiliyorlar da, başkalarına, meselâ İtalyan işçilerine. Alman işçilerine yapamıyorlar? Bunun hikmetini anlâmak o kadar zor değilmiş. İş, haklarını savunmasını bilmekte, kuvvetini gösterebilmekte, bunun için de teşkilâtlanmakta imiş. Sendikadayız şimdi hepimiz. Hem ayrıca aramızda bir de özel komite kurduk. 
Bu komitenin ödevlerinden biri de bizim fabrikanın dışında çalışan Türk işçilerinin dertleriyle de ilgilenmek, onlara yol göstermek, kendilerine destek olmak. Komitemizin ünü kısa zamanda bütün bölgeye yayıldı. Diğer işyerlerinde çalışanlar da bizim örneğimizi takip etmeye başladılar. 

İşte böylece yendik ve yeniyoruz bütün güçlükleri . . .» i 


Yandaki kompartımandan gelip, biz farkına bile varmadan, Cezminin konuşmalarını dinlemiş olan Ankaralı İhsan, Cezmi susar susmaz, elini cebine attı. İkiye katlanmış ufak bir dergi çıkarıp, Cezmiye uzattı: «Okuyor musunuz?» Kompartımanımızdaki 7 cift göz bu sefer İhsanın eline doğru döndü. Bazıları hiç görmedikleri bir şeyi ilk defa görüyor gibi baktılar ve merakla uzandılâr; bazıları ise, hani biraz evvel, tuhaf bir parıltıyla susarak duranlar birden gülümsediler.. Çok sevilen candan bir dostu görmenin sevinciyle ışıdılar ve birdenbire Cezminin bütün anlattıklarını çok daha iyi anladıklarını gösterircesine derinleştiler. Ben de baktım İhsanın eline. İkiye katlı dergiyi açmıştı. Mavi bir sütunun yanıbaşındaki ismi okudum: YURDUN SESİ, : 

(Devam edecek.) 


BASINDAN YAPRAKLAR 


(Petrol savaşı) 


«Biz hükümet olarak petrolü millileştirmeyi: düşünmüyoruz. AP Genel Başkanı olarak, millileştirmekte memlekete bir fayda görmüyorum. 

Kanunla verilmiş hakların geri alınması gasp demek olur. Petrol konusu hükümetin ne programında, ne de protokolünde söz konusu edilmiştir. Petrol kanununda değişiklik teklifini ise biz vermedik. Hükümette bu konuda bir görüş tesbit edileme- 


mistir AP Başkanı ve Başbakan Yardımcısı 
S. Demirel 


«Petrol Kanununun değiştirilmesi için hiçbir sebep yoktur. Kanun, bu memlekete fayda sağlamıştır, kapitülâsyon hükümleri taşıdığı varit değildir, eksiksiz uygulanacaktır. 

En büyük kumar petrol aramadır. Petrollerin devletleştirilmesi bir hükümet, bir rejim meselesidir. Ne koalisyon protokolünde, ne de AP nin ikinci büyük kongresinde kabul edilen programda buna ait bir işaret yoktur. Bunun aksini düşünenler programlarına bunu alırlar, millet onlara oy verirse, gelir petrolü devletleştirirler. 
Kimsenin gürültüsüne pabuç bırakmıyacağız.» Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 


Mehmet Turgut (AP) 


«Çok. tecrübeli, çok büyük sermayeli yabancı firmaların petrol istihsalimizin artmasındaki hizmeti büyüktür. Bu firmaların petrolümüzle ilgilenmesi 1954 te yürürlüğe giren petrol kanunu ile mümkün olmuştur. 

Kanundaki, petrolün ancak özel teşebbüs tarafından işletilebileceği kaydı, çok hücuma uğramaktadır. Yabancı firmalar, bizim devletlerle rekabet etmemiz işimize gelmez demişler; “onun için de kanuna yalnızca özel teşebbüse hak tanıyan madde konmuştur. 

Max Boll'un hazırladığı petrol kanunu tasarısını okumadan imzaladım.» 

Eski Sanayi Bakanı 
+ Fethi Çelikbaş 


«Petrolün millileştirilmesini istemek her Türkün hakkıdır, Petrol meselesi Türkiyenin hayati bir meselesidir.» Cumhurbaşkanı 


Cemal Gürsel 


«Petrol ve madenlerimizin milli menfaatlerimize uygun şekilde işletilmesi için gerekli her tedbir alınmalıdır.» Türk-Iş'in Bildirisi 


«ATAŞ yabancı petrol şirketini suçluyoruz, İthal ettiği petrolü dünya piyasasından % 35 daha fazlaya satmaktadır. Milyonlar kazandığı halde vergi vermemektedir. 
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,Şelmo-4 kuyusuna boru indirip, sonra da petrol bulamadım diye kapatan, petrolü gizliyen bu şirkettir. Hükümet, işçi yararını düşüneceği yerde, büyük tröstlerin çıkarını 


birinci plâna almaktadır.» Türkiye Petrol İşçileri Sendikaları Federasyonu 


«Öz malımız petrolü yabancıların istismarından nispeten kurtaracak olan petrol kanunu değişiklik tasarısının Meclisten bir an önce geçirilmesi için kampanyayı yurt çapında destekliyeceğiz. İşçi Sendikaları Dayanışma Konseyi, bütün zinde kuvvetleri, yurtsever Türk işçisini ve onun: temsilcilerini, Atatürkçü- gençliği ve aydını, kapitülâsyonlardan kurtulmanın büyük örneğini dünyaya veren Türk vatandaşlarını bu kampanyaya olanca güçleriyle katılmaya çağırır.» 


Türkiye İşçi Sendikaları Dayanışma Konseyi 
Başkan: Mehmet Kılıç 


«Kanunla verilmiş haklar kanunla geri alınır. Hele bu haklar, petrol kanunu gibi yabancı uzmanların hazırladığı millet aleyhine bir kanun olursa ... Başbakan hemen petrolü millileştirsin, ... kısacası Anayasayı eksiksiz, tastamam uygulasın. Yoksa, “sinif kavgasını önlemek” sözünün altında yatan gerçeğin, bugünkü bozuk düzeni ayakta tutmak çabasından başka bir şey olmadığı ortaya çıkar.» 

TİP Genel Başkanı 
M. Ali Aybar 


«Biz, devletçi bir partiyiz. Bu siyaseti takip eden bir iktidar için petrol mutlaka yerli ellerde bulunmalıdır.» CHP Genel Başkanı 


Ismet İnönü 


«Milli haysiyetimizle asla bağdaşmıyan, hükümranlık haklarımızı kısıtlayan petrol kanununu derhal değiştirerek ve millileştirerek: yabancı şirketlerin tasallütundan 


Türk petrolü kurtarılmalıdır.» CHP Ankara İl Gençlik Kolu Başkan Kemal Ataman 


«Bugünkü petrol kanunu bir kapitülâsyon kanunudur.» 

«Yabancı şirketlerin binbir egoist hesaplarına petrolümüzü terketmemek için elele verelim !» 

«Sömürülmeye karşı isen, yabancı petrolü kullanma, kendi petrolünü kullan!» 

«Yabancı şirketlerin yerli servetlerimizi işletmelerini kabul etmek, bizim iktisadi 


ğ l» * . pa » m. 
parolamizla bağdaşamaz! Ankara Ziraat Fakültesi Öğrenci Derneği 


«Mideleriyle bağlı oldukları- yabancı -şirketlerin uşaklığını yapanlar, milli menfaatlerimizi korumak istiyenlere iftiralar yağdıranlar bilsinler ki, Türk.milletinin vekar ve haysiyetine lâyık yola girilmiştir. Gençlik olarak, petrolümüzü millileştirme- nin tek çözüm yolu olduğuna inanıyor ve bunu sonuna kadar azimle savunuyoruz.» 


Ankara Ziraat Fakültesi Öğrenci Derneği 
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«Türk toplumunun ikinci kurtuluş: savaşı olan petrol savaşına bütün gücümüzle katılıyoruz. Sömürgecilik zihniyetiyle yapılmış bir kanun, milli petrol varlığımızın % 67,5-unu yabancıların kucağına atmaktadır. Bu, milli haysiyetimizle, iktisadi özgürlüğümüzle hiçbir şekilde bağdaşamaz.» 


Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Birliği 


«Petrolün devletleştirilmesini düşünenler Türk devletini; millileştirilmesini düşünenler Türk milletini düşünmektedir. Arkasında gizli kapaklı hiçbir şey yoktur.» 


Senatör: Ahmet Yıldız 


«Bir tek maddeli kanunla" petrol devletleştirilebilir. Hükümet, bu büyük milli 


dâvaya gereken önemi vermemiş, vazifesini yapmamıştır.» 
Senatör; Mucip Ataklı 


«Türkiyenin petrol dâvası, teknik'değil, siyasi bir meseledir. Petrol Kanunu, memleketin zararına işliyen ve bu konuda dünyada rekor teşkil edebilecek bir kanundur. 
136 cı madde gibi bir müstemleke hükmünü bir bakan: nasıl imzalıyabilir? Kanunda 
öyle hükümler vardır ki, sokaktaki adam bile anlar. Bunlar egemenliğimize kasteden 


müstemleke hükümleridir.» 
$ 
: a 
. ~ 


TİYATRO SANATÇILARINA YAPILAN BASKI 
GERİCİLERİN GENEL BASKI POLİTİKASININ PARÇASIDIR 


Prof. M. Aksoy 


Yeni hükümetin baskı politikası hakkında çok şey yazıldı ve söylendi. İşçilere, sendikacılara, köylülüğe karşı yürütülen baskı politikası, memlekette geniş halkçı ve demokratik çevrelerin ortak protestolarına sebep oldu. İşçi teşkilâtlarına, gençliğe, 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aydınlara karşı değişik şekillerle baskı yapan'yeni hükümet, özellikle AP-li ve onlara bağlı bakanlar, aydınların en sağduyulu bir kolu olan sahne sanatçılarına baskıdan da geri dürmiıyacaklardı. Nasıl ki, öyle de oldu. 

Yeni hükümet henüz işbaşına gelmişti ki, çeşitli güçlere, çeşitli baskı metodları arasında özel bir şekilde sahne sanatçılarına karşı da baskıya geçtiği görüldü. 
Sahne sanatçılarımız, halkı uyarmada hiç de küçümsenmiyecek olumlu bir rol oynuyorlardı. Demokrasi savaşının şerefli yükünün bir parçasını yüklenmişlerdi. Halka, serbest düşünmeyi, gericiliğe karşi, demokrasi için, insan hakları için savaşmayı, yerli-yabancı büyük düşünürlere dayanarak ve. onlardan naklen öğretiyorlardı. 
AP yöneticileri ve onlara bağlı politikacılar işte bu sesi susturmak, hiç olmazsa kendi kontrolleri altına almak istiyorlardı. Başvurdukları metod da kendi adamlarına «edebi heyetler» kurdurmak oldu. Edebi heyetler, sahneye konacak eserleri seçecek, onların oynanmasına göz-kulak olacaktı. Tabii, bu edebi heyetler, halkı aldatacak, uyutacak nitelikte kırık-dökük eserlerin oynanmasına dikkat edeceklerdi. 
Rejisörlerin, sanatçıların ve tiyatro müdürlerinin eser seçme ve tiyatroları yönet: medeki rolleri sıfıra iniyordu. 

AP yöneticileri; «edebi heyetler» plânını, yazarların, gazetecilerin ve sahne sanatçılarının protestolarına, CHP-li ve bağımsız üyelerin itirazlarına rağmen, İstanbul Şehir Meclisinden'geçirdiler. Fakat «edebi heyetler» yolu ile yürütülmek istenen baskıya boyun eğilmiş değildir. Sahne sanatçıları arasında: olduğu gibi, memleket halk efkârında, AP yöneticileri ile onların ortaklarının yürütmek istedikleri bu baskıya karşı mukavemet günden güne artıyor. Bu mukavemet, siyasi eğilimleri, hattâ sanat anlayışları başka başka siyasi çevrelerden geliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve öteki şehirlerimizde sanatçılar ve aydınlar arasında politika ve sanat eğilimleri çok değişiktir. Aralarında sosyalistler, CHP-liler, liberaller, siyasetle ilgili olmıyanlar, hattâ AP-liler, MP-liler, CKMP-liler bulunan sanatçılar ve öteki aydınlar şu nokta etrafında birleşiyorlar: Sanatçılara karşı yürütülen baskıyı durdurmak gerek. 
Zira sanatçı baskı altında olursa yaratamaz, ne kendisine, ne de halkına faydalı olabilir. Baskıyı durdurmak, baskıcıları geriletmek için birleşik savaşı hiç gevşetmeden devam ettirmek ve onu geliştirmek”gerek. 

Sanatçılara karşı yürütülen baskıyı öteki demokratik güçlere karşı yürütülen baskıdan ayırmak büyük bir hata olur. Sanatçıların gördüğü, gericiler tarafından yürütülen genel baskı politikasının bir parçasıdır. Bu bakımdan, sanata yapılan baskıya karşı savaşırken, ona karşı mükavemet eden öteki kuvvetlerle de güçbirliği etmeyi unutmamalıyız. Baskının bir kolunu geriletmek de genel baskıyı geriletmektir, diye düşünenler olabilir. Bu fikir ilk bakışta doğru da görünebilir. Fakat gerçek şudur ki, demokratik güçler, ancak birleşik şekilde köklü ve esaslı başarılar elde edebiliyorlar, Bugün halkimizin istediği, saman alevi cinsinden adımlar değil, demokrasi ve özgürlük alanında köklü ilerlemelerdir. Aydınlarımızın çoğu bunu artık kavramışlardır. Sahne sanatçılarımız da öyle. Grevci işçilere geceler tertipliyen 


sanatçılarımızın bu güzel hareketi başka nasıl yorumlanabilir? 
Üsküdarlı 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mur 


a n RIR TREAT A LA 


E - 


LR EKE 


Seçim kampanyasına peşrev 


Perde kurdum, şema yaktım 

dert beni bülbül etti, 

eloğluna kul kölelik 

gül yurdumu kül etti. 

Yâr, bana bir eğlence, medeeeet! 

Avaz avaz ne bağırır durursun hüzreeet? 

Ben bağırmayım da, kimler bağırsın a Karagözüm? 

Peki, zorun ne ikigözüm? 

Ayol, sen yılın olaylariyle hiç mi ilgilenmezsin? 

Yılan oyunlariyle hiç ilgilenmem. Beni fakir mi sandın? 

Ya zengin misin? 

Hayır, meteliğe kurşun atan ortahalli soyundanım! 

Öyle değil yahu. Halkımızın soğuk harp havası içinde perişan edilmesine nasıl dayanırsın demek istiyorum. 

Soğuk garp tavası mı dedin? 

AP gericileri bizi soygun tavasında kavurmaya çeviriyorlar, baksana! 

Evet, Natoculuk-Mortoculuk, yabancıya üs, yaşasın özel teşebbüs derken, bu milletin çalışan çoğunluğunu nerdeyse yere serip, yol keçesi gibi çiğniyecekler. 
Ha şunu bileydin. AP elebaşıları Amerikayla elele verip, işlerin planını ters çevirdiler bile! 

Peki, bunların palanını nasıl uz çevirmeli a Hacivat? 

Memlekette yabancı ağalığına -paydos diyelim, takım-taklavat Amerikan üslerini kaldıralım! 

Amerikan süslerini kaldıralım da, Paris modasi mı tutalım yani? 

Ne Paris modası, ne de Batı Alaman istili. .. 

Doğru, ne Paris modasi, ne de Batı Alamanın intikamcı pis dili! 

Şiarımız bağımsız bir politika ve koşullara uymak olmalı. 

Ne koşularına, Veliefendi çayırında mıyız? 

Fessüphanallah, yahu ben sana şeraite riayet edelim diyorum. 

Ben öyle şerre, ite, köpeğe riayet etmem! 

Ben de etmem ama, hele bana iyice kulak ver: Batıda düveli muazzama dünyayı harp uçurumuna sürüklemek istiyor, 
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K — Biz de o develi mülâzımı devesiyle birlikte yuvarlamaya bakarız uçuruma... 
H — Öyle değil, Karagözüm. Bunlar develi mülâzım değil, atomlu levazım. 

K — Yani harp diyen Conilerin, Kikiriklerin, Hansların çanına ot tıkamak lâzım. 

H — Öyleyse, şimdi şurada son olayları bir özetliyelim. 


K — Alayları gözetlemek için dürbünün var mı? 

H — Dürbüne ne hacet? Sağlam bir göz, ya da doğruyu gösterir bir siyasi gözlük yeter. 

K — Benim evdeki sapıkırık gözlüğüm işte tam öylesidir. 

H — Benim dediğim sahici gözlük değil yahu! Senin hiç mi mecazın yok yani? 

K — Yok ya, bende mecal ne gezer. Derman mı bıraktı bu pahalılık? 

H — Üstelik, AP elebaşıları en sağlam gelir kaynağımız olabilecek petrollerimizi de 


yabancı şirketlerin elinden almaya yanaşmıyorlar, 
K — Kimin elinden dedin? 
H — Amerikan şirketlerinin... 
K — Bana bak, biz, Amerikan şirretlerine, değil petrol, zırnık bile vermeyiz. 
H — Ama bunun için de halk oyunun sağlam tepkisi lâzım. 
K — Ak koyunun tekmesi neye yarar? Onlara topçeker kadanaların sağlam çiftesi gerek! 
H — Seçimlerde onlara OY vermek yerine, kocamaaan bir YOOOO çekmek gerek. 
K — Ben onlara yooo da çekerim, yuh da çekerim. Hele sen şu türkümü dinle şekerim: 
Millet bunaliyormuş, Demirele viz gelir, 
Ismarlar Sam Amcaya; Holivoddan kız gelir, 
Hey AP li AP li 
Kasaları cepleri 
Amerikan papeli! 
Nevyorka peşkeş çeker karakızı-petrolü, 
Mehmet Turgut oynar Mobil'e avukat rolü. 
Hey AP li AP li 
Allahı peygamberi 
Amerikan tekeli! 
H. — Yıktın perdeyi, eyledin viraan, kendine çukur kazar Demirele oy vereeen! 
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Hikâye: 
«KARAKIZ» 


«Bir damla petrolde bir damla kan vardır.» 


Batman dolaylarında dört yanı uçurumlarla çevrili bir dağbaşı. Gölap tepesi dedikleri sarp kayalıklar içinde çadırlı lojmanlı bir kamp. Biraz pusarık havada sana burayı karşıdan gösterseler, işte bir kartal yuvası deseler, o ağarıp duran çadırların kartal yumurtaları olduğuna da bal gibi inanabilirsin. e 

O çadırlardan birindeyiz. Sağdaki portatif karyolada yaşlıca bir kartalı andıran mühendis oturuyor. Soldakinde bir Doğu ili senatörü. Daha demincek oturdular. 
Senatör ayağının tozuyla. Mühendis, çadırın direğinden indirdiği gemici lâmbasını henüz yaktı. Bir evsahibi ile konuğun «hoşgeldin» ve «hoşbulduk» lu ilk sözlerini de buralara özgü bir dille henüz söyleştiler, 

Otesi şöyle sürdü konuşmanın: 

«Eee, Bay senatör, sizi hangi rüzgâr attı böyle bizim Kafdağı'na?» 

«Herhalde petrol rüzgârı», dedi senatör, «malüm, bugünlerde zorlu esiyor 

Mühendis bu karşılığı beğenmedi değil. Sigara paketine davranacak oldu. Oteki, «önce birer Ankara sigarası yakalım» diyerek Bafra paketini sunuverdi. Arkasından da hemen çaktığı çakmağını uzattı. 

«Mersi», dedi mühendis, «ben lâmbâmdan yakarim», 

Bunu demesiyle de lâmbanın koluna basıp, aralanan camın. altındaki aleve sigarasını uzatması bir oldu. Lâmbanın ışığı yüzünün çizgilerini daha bir derinleştirmişti., Alnının sol yanında, kaş ucuna doğru, şöyle irice bir bademin rahatça sığabileceği bir çukur vardı. Hepi topu bir ak perçemden ibaret saçını tersine tarayarak bu vuruk yerinin üstüne kaydırdığı belliydi. Senatör onu daha da süzecekti. 
Ama yanan sigaranın ilk yudum dumanı mühendisin yüz çizgilerini siliverdi. 


«Lâmbadan yakmakla çakmaktan yakmanın: farkı nedir bilmem ama mühendis bey, şey.. adınızı unuttum, affedersiniz...» 

«Siz de affedin, onu buralarda ben de unuttum.» 

«Evet, farkını bilmem ama, hesabı belli; Lâmbadaki gaza da, çakmaktaki benzine de döviz ödüyoruz.» 

«Elbette. Ve sözgelişi, her gün akaryakıta verdiğimiz bir liranın yetmiş kuruşu ya Amerikan Mobil'in, ya İngiliz Şel'in cebine giriyor.» 

«Haklısınız. Sizinle kolay anlaşacağız mühendis bey. .» 

«Bizim petrolün diliyle konuşursak neden anlaşmıyalım?» 

«Söylentiler doğruysa-eğer, bu Şel ve Mobil derlermiş ki, bütün Türkler sigaralarını lâmbadan yaksınlar, petrolünü bedavadan biz vereceğiz!» 


«Doğrudur. Ve aslına bakılırsa; gizli petrol savaşının sloganıdır bu. Birinci Dünya Savaşı, ikincisi de çoktan: bitmiştir dense de, petrol üstüne savaş sürüp gidiyor... » 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«Yani bütün Yakın Doğu Arapları sigaralarını lâmbadan yaksalar,. petrol imparatorları onlara da gerekli gazı bedavadan verirler değil mi?» 

«Bu teklifi zaten ilkin Araplara yapmışlardır, Bay senatör. Yirmi milyar ton petrol rezervlerini örten Arap toprağı üzerinde, İrak'ın, Suudi Arabistan'ın, Kuveyt'in Arabini oldum olası yalınayak gezdirmek için...» 

«Ve daha sonra, bizim Doğu'nun yeraltı varlığını örten yerüstü yoksunluğu içinde, şu Raman'ın, Batman'ın, Mardin'in, Diyarbakır'ın, Siirt'in Türkünü ve Kürdünü yalınayak gezdirmek için.. » 

«Evet, Bay senatör, bunun için gelmiştir Londra'nın. Şel'i ve Nüyork'un Mobil'i bizim de toprağımıza, 1940 lardan beri, parababalarından dördünü beşini ortaklığına alarak, halkın «naylon» dediği o sırılsıklam kapitülâsyoncu şirketleri bunun için kurmuştur. Topraklarımızın yedide birine bunun için kazık çakmıştır. Petrolünüzü ben arayacağım, demiştir... » 

«Ama el elin eşeğini türkü söyliyerek aradığı gibi aramış, bulduğunu da isterse çıkarmıştır.» 

«Toprağınızda rafineri kurup, çıkardığımı kendim işliyeceğim, demiştir.» 

«Ama bizde çıkarttığını değil, Kerkük'ten, Katar'dan yine kendi çıkardığını çokluk getirip işlemiştir.» 

«Piyasanızda da kendim satacağım, demiştir. Ve bize habire çifte kat döviz ödetmiştir.» 

«Miştir, mıştır, bu eşsiz ve de püsküllü sömürgeci imtiyazlarını 1954 te bir de Bayar'lara çıkarttığı kanunla sağlam kazığa bağlıyan Sam Amca ve de göbeği bir kesilmiş Kikirik Dayı, elbette lâmbadan yakın sigaranızı da gazını bedava verelim demiştir.» 

«Ben de sözü oraya getirecektim, Bay senatör. Neden der bunu eloğlu? Der ki, aldanalım da, yani ham petrolün benzinden, gazdan, motorinden artakalan o dördüncü yakıt tortusunun zehrini sigaranın ilk dumanıyla beraber yutalım da tiknefes olalım. Tıknefes olalım da sesimiz çıkmasın. Sesimiz çıkmasın da, kendi petrolümüzü millileştirme türküsünü çağıramıyalım .. » 

Mühendis sustu. Bu sefer Köylü paketinden bir sigara alıp, ötesini senatörün önüne sürdü. Ve lâmbanın camını yine kaldırıp, sigarasının ucuyla alevi aramağa başladı. 

«O halde», dedi senatör, «neden hep lâmbâdâan yakıyorsunuz?» 

«Bu lâmbada yanan bizimdir de ondan. Bunun her damlasında bir damla kanımız vardır. Şifası da bizim, zehri de...» 

Ve senatörün bakışlarında sözü tam anlamamışlığın sorgulaştığını görerek ekledi: 

«Sizin anlıyacağınız, bunun ham maddesini, bütün bu Batman dolayında, Çelikli'deki kuyulardan, Şelmo'dan, Raman'lardan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı olarak biz çıkarıyoruz. Yani bizim jeologumuz, «işte karakız buradadır» deyip kazığı çakıyor. Bizim mühendisimiz, bizim teknisyenimiz, ustamız işçimiz de, o karakızı iki bin metre derinden uyandırıp ak dünyaya çıkarmak için kolları sıvıyor. Sondaj kulelerini biz kuruyorüz. Ve başlıyoruz iğne ile kuyu kazmağa ~.» 
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«Ama bizim Türk Petrolleri'nin arama ruhsatı Pero sekiz tanecik, Mobil'in- 
Şel'in ise 32 

«Oyleyken, yine de suyu getiren biziz, testiyi kıran onlar. Sözgelişi, Çelikli'de, Kayaköy'de, Bulgurdağı'nda, herifler, karakizın «Buradayım, çağır geleyim» diye ses verdiği her kuyuyu bir biçimine getirip körletiyorlar. Hele karakızın «Türkiyeyi iki mememden emzirebilirim!» dediği kuyuları, verimsizdir diyerek kapatıyorlar. Biz onların «burada petrole su karışıyor» bahanesiyle kapattıkları kuyular biliriz. 
Hattâ...» 

Mühendis bu «hattâvnin ötesini birden getiremedi. Alnının © vuruk yerinden geçirdiği çilli elinde hafif bir titreme vardı. Ama ötesini de söyledi: 

«Dinamitliyorlar hattâ!» dedi. 

Senatör bir kalktı bir oturdu. 

«Demeyin... Yoksa, bu alninızdaki yara izi...» 

«O geçti», dedi mühendis ve elini sol memesine bastırdı, «ama burdaki, yürekteki yara geçmedi.» 

Artık o arada bir deal anlatıyor, senatör de ufacık defterine düzara not alıyordu. 

«Bolkar dedikleri bu her yoksulluğu bol dağlarda en az rasladığınız canlı yaratık insandır, değil mi? Bu az raslanan ve çoğu da konuşmıyan insanlar arasında belki en çek şaştığınız da bizler, Oyle ya, neye katlanırız bunca kahıra? Neyiz biz? 
İdealist mi? Böyle frenkçe lâflar da nemize gerek. Doğuluca söylersek, biz, yanımızda kibrit çaksan, Kerem gibi yanıp tutuşabilecek kadar sevdalıyız. Karakıza sevdalı. 
Kara sevdalı ... Vaktiyle söz verdik çünkü bizim Memet Çavuşa. Merak etme, dedik. 
Uyandırıp çıkaracağız dedik karakızı... Onu katır sırtında gelin edecek değiliz buralarda. Biz karakızımızı otomobile bindireceğiz, traktöre de, trene de, uçağa da... Hiç unutmam, adamcağız can çekişiyordu, son nefesini verdi verecek, hâlâ ve kimbilir kaçıncı defa «katırlara motor da takacağız değil mi mühendis beg?» 
diye soruyordu . » 

«Memet Çavuş mu?» 

«Evet, onu anlatıyorum ya .. Takacağız Memet, dedim. Başka bir diyeceğin var mi? dedim. İki vasiyetim var, dedi. Sonra Şikeftan'a gidin de dedi.. » 

«Şu taş mağaralar köyüne mi?» 

«Oralıydı. Gidin de oraya, doğup büyüdüğüm oyuğun içinde şöyle beş nümere bi lâmba yakın, emme gazını hiç eksik etmeyin de kıyamete dek yansın, dedi. Bir de, elimin yüzümün acı karasını yumayın, imama öyle söyleyin ki, benim cenazem yunmadan, yüzümün akı petrol kirimle, karakızın kokusuyla bir gömülsün, dedi. Başka bir şey demedi. 

«Nerde oldu bu iş?» 

«O zamanlar bizim karakızı Mobil'lere nikâhlıyan şu petrol kanunu da yoktu henüz.» 

«Egemenliğimizi dinamitliyen kanun demek yerinde olacak ona.» 

«Eh, öyle deyin Mecliste bu işi konuşurken .. Ne diyordum. . Yıl 1946. Batman'da çok ümitli olduğumuz bir kuyunun başında (şimdi «Sondâci Memet Çavuş kuyusu» 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diye anılan bir kör kuyudur) heriflerle cedelleşiyorduk. Çıkmaz buradan, diyorlardı. 
Biz çıkar diyorduk. Memet Çavuş var diyordu. Dediği gibi de çıktı. Hem de ne çıkış! 
38 greviteli petrol, sizin anlıyacağınız, nitelik bakımından dünyaca en değerli üç 
cinsten birine yakın. Pompa ile çekmeyi de gerektirmiyen bir fışkırışla karakız bizi kucaklayıvermişti. Unutuvermiştik aylarca süren didinmeyi, yorgunluğu ... O akşam, Memet Çavuş, rahmetli, durun arkadaşlar, ben karakızla gerdeğe girmeden iki rikât namaz kılacağım, dedi. Ve kollarını sıvadığı gibi, petrolle aptes almak üzere bir varile yanaştı...» 

«Sonra?» 

«Namazını kıldırmadılar Memede. O sırada bir dinamit patladı ki kuyunun başında... Şel fitilli Mobil dinamiti... Başka ne diyeyim? Bir parçası bizim de kafamıza dank diyen o dinamit acısıyla kıldık Memet Çavuşun cenaze namazını. . 
Bu dinamitin acısı, mideleriyle düşünen kafalara dank der mi ki...» 


Hâziran, 1965. F.E 
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ŞİİR KÖŞESİ | 


Nazım Hikmet: 
«Olümünün ikinci yıldönümü yurtta ve dünyada özel 


toplantılarla anılan büyük milli şairimiz N. Hikmet, anti-emperyalist, anti-feodal mücadelemizde yaşıyor ve ön saflarda yürümeğe devam ediyor.» 


NEFTİN CEVABI 


Evlerinde kara devler oturan bir şehirdeyim. 
Biz çağırdık yer altından bu şehrin devlerini, biz kurmuşuz elimizle devlerin evlerini. 
Şimdi devler uyurlarken 

kara derin yataklarında, 

birer birer dolaşarak 

ben bu şehrin sokaklarında, evlerin kapısını çalmıya geldim... 
Nefte bir süalim var. 
Cevap almıya geldimi 
Dinle nefti 
Yedi kat yerin altından işit beni: 
— Sen bilirsin ki, biz 
Kendi alnımızın teriyle, yeni bir kuruluş kurmak isteriz! 
İsteriz ki, kanınla sen bereketli bir rahmet gibi besliyesin, bu demir dağlara tırmanan azmimizin yeşil filizli sarmaşıklarını. . . 
İsteriz ki, Anadolu köylerinin ışıklarını kart gecelerde kızıl lâleler gibi yaksın kanınla. 
İsteriz ki, gençlik iksiri gibi aksın kanın, 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otuz milyonun damarlarında! 
İsteriz ki, dinliyelim barışın musikisini yerin altından fışkıran fontanlarında! 
İsteriz ki bizim olasın, 

“hazır mısın katmaya kanımıza kanını? 


“Birden geldi neftin cevabı dev evlerinden, yer oynadı yerinden, 

— Hazırım, beli! 

Neftin dili — kuvvetin dili! 
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BU SAYFA SİZİN 


Hep ile hiç! 

Karşıt olaylar birbirini öylesine kovaliyor ki... Ortada alyanslar, kolyeler hibesi kabul eden cılız bir bütçe. Alabildiğine yükselen Milli Savunma harcamaları. Bir savaşın, çok yakında kapılarımızı çalması ihtimali, Kemerlerin sonuna kadar sıkılmasını gerektiren mali bir bünye. Üç yıllık başarılı çalışması sonucunda maaşına yapılacak 27 liralık zammı alamıyan bir nüfus memuru. Yıllık gelir ortalaması 930 lira olan bir vatandaş; e gi ortalama 4350 lira olan 
Sayın Meclis ve Senato üyesi! 

Üsküdar-Altunizade Ortaokulu Müdürü 

Safer Oksal 


Soruyorum: 


Hangi partiden olursanız olur, bütün milletvekilleri ve senatörler, niçin seçildiniz, ne iş yapıyorsunuz? Niçin Petrol Kanununün milli menfaatlerimize uygun şekilde süratle değişmesi için gensoru vermezsiniz? Bu memleketin hâlâ soyulmasına nasıl göz yumuyorsunuz? Ereğli 
Demir — Çelik hakkında uzun yazılardan sonra niçin Meclis tahkikatı istemiyorsunuz? İcra ve İflâs Kanunu niçin hâlâ sürünüyor veya süründürüyorsunuz? Toprak reformundan ne haber? Milletvekili seçildikten sonra ettiğiniz yemini ne çabuk unuttunuz? Yarın seçimlerde hangi yüzle bizlerden yine oy istiyeceksiniz? 

Adnan Abacıoğlu 


è 
Eliniz değmişken: 

Aylıklarınıza 1200 lira zam az. Çünkü hesap ettim, bu para ile iyi bir daire, son 


model bir araba filân alamazsınız. Eliniz değmişken, şu zamları biraz daha artırın. 
Bu süretle bütçeyi aranızda taksim eder, kamu hizmetlerine ait harcamaların da önüne geçmiş olursunuz. Yuhalı saygılarımla, 

Ankara-Turgut Reis mahallesinden 

S. Özel (sektörcü değil!) 


Tek satrla: 


Ne diyeyim? Zaten bir şey yaptıkları yok, bırakın bari para yesinler! 
İstanbul-Eminönü 
Muhasip, 
Nejat Önoğlu 


Verin zavallılara! 


Birkaç gündenberi Parlâmentö postanesine milletvekilleri ve senatörler için gönderilen (beş kuruşluk) havalelerin miktarı Mecliste maaş arttırma kararı alındıktan sonra biraz daha sartmış ve dün telgraf havaleleri gelmeye başlamıştır. Vatandaşların, Parlâmentö üyelerini protesto maksadiyle gönderdikleri (beş kuruşluk) havalelere 75 kuruş posta ücreti, 15 kuruş da damga pulu yapıştırdıkları görülmüştür. 

Parlâmento postanesine (milletvekillerine, senatörlere verilmek kaydiyle) gönderilen beş kuruşlar, bir şahsın adına gönderilmediği için mahrecine iade edilmektedir. 


Ankara-Cumhuriyet gazetesi bürosu 


DADA r e e, ra Bp SA çan e led 
Okuyucularımızın dikkatine: Mayıs-Haziran 1965 (No 23—24) sayımızı teknik sebepler 


yüzünden çıkaramadık. Bildirir, özür dileriz. 
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